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Beste journalisten,
marketeers, fotografen,
zorgverleners en verzekeraars.

Beste iedereen,

We zullen ons even voorstellen. Wij zijn moeders, dochters, vaders of zoons. We houden
van dansen, tuinieren, knutselen, koken of soms ook nog van werken. We zijn al op leeftijd
of soms nog best jong, zitten vol energie of liever op de bank. We zijn allemaal anders. En
we hebben allemaal dementie.

Nee, we gaan het verhaal niet mooier maken dan het is. We hebben extra aandacht en zorg
nodig — de een wat meer dan de ander. We raken herinneringen kwijt, misschien langzamer-
hand ons karakter, en hebben soms ander gedrag dan eerst. Dat is de realiteit waarmee we

moeten leven. Maar we zijn er nog wel. En daarom hebben we een ‘dringend verzoek'.

Beperk ons niet tot onze ziekte. Want we zijn veel meer dan dat.

We zijn allemaal mensen met een plek in de samenleving. Mensen die mee kunnen doen,
mensen die mee willen doen. We zijn niet hulpeloos, niet afgeschreven. Wij verdienen het
om gezien te worden zoals wij zijn en in wat wij nog wel kunnen. In woord, maar zeker
ook in beeld.

Het liefst willen we dat jullie mét ons praten, zodat jullie er zelf achter komen wat wij
vinden. Maar als het dan toch éver ons moet gaan in folders, artikelen, op televisie, radio
en op social media, doe het dan goed. Laat ons in onze waarde. Vergeet niet wie wij
waren en wie we nu nog steeds zijn.
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Hiervan worden we blij

O Taal doet ertoe
Noem ons niet dement(erend), dementie bepaalt niet wie wij zijn.
We zijn mensen en hebben dementie.

O We blijven meedoen
Beschrijf ook wat we wél kunnen, in plaats van enkel wat niet meer.

O Actief en betrokken
Laat zien dat we nog steeds actief en betrokken kunnen zijn.

O Durf te vragen en te luisteren
Luister naar onze wensen, ervaringen en behoeften.
Vraag het ons als je twijfelt.

O Benadering
Blijf altijd positief en respectvol.

O Geen betutteling
Praat niet betuttelend over ons en geef ons geen stempel.

O Blijf eerlijk en realistisch

Blijf eerlijk en realistisch over de soms ingrijpende gevolgen van onze ziekte.

“Alzheimer is niet het einde van je leven”
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